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Mama heeft zijn kleren al klaar gelegd. Koen kijkt naar zijn donkerblauwe broek en rode 

trui. Het is zijn favoriete combinatie. Hij trekt de kleren aan, doet zijn sokken en zijn 

zwarte schoenen aan en kamt zijn haar keurig in model. Laat oma maar komen!

“Toettoet!” Ha, daar is ze. Koen pakt zijn jas en sprint naar buiten. Vandaag mag hij met 

oma mee naar het Concertgebouw. Daar aangekomen nemen ze plaats op het balkon. 

Beneden ziet hij piepkleine muzikantjes met nog kleinere instrumentjes. Hij herkent de 

violen aan de linkerkant, de contrabassen en cellos aan de rechterkant. In het midden 

ziet hij de houtblazers en daarachter de koperblazers. En helemaal achteraan het 

slagwerk. Het mannetje in het midden tilt zijn armen op en: muziek! Wauw, dat klinkt 

mooi!
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